
In de week gelegd 27-25, 29-06-2025, Geloof, hoop en liefde 

Handelingen 12, 1-11; 2 Timotheüs 4 ,6-8.17-18; Matteüs 16, 13-19 

 

Hoop hield de Nederlandse psychiater Herman van Praag in het concentratiekamp 

Theresienstadt overeind. Aan het slot van zijn boek ‘Gemoedsbewegingen’ (2024),  

vertelt hij dat op de zolder van de Hamburger kazerne daar, het geloof in hem wortel 

schiet. Daar spreekt hij, vlak voordat hij slapen gaat, God aan om hulp en leven. Zo 

vindt zijn wanhoop een uitlaadklep en verschijnt het licht van de hoop aan de horizon. 

In zijn verbeelding krijgt hij antwoord: ”Wat vandaag niet gebeurt kan morgen 

gebeuren. Houd hoop. Hoop zal je in leven houden.”. Aan het slot van de oorlog wordt 

hij met het gezin door de Russen bevrijd.  

 

Van Praag, nu 95 jaar, werd niet gelovig opgevoed, maar ontdekte God in de grootste ellende.  

Er verschijnt voor hem een uitweg. Deze geschiedenis nu, toont een raakvlak met de eerste 

lezing, die verhaalt over Petrus’ bevrijding uit gevangenschap. Bewaakt door soldaten van 

Herodes, wordt hij door een engel van zijn boeien verlost en uit de gevangenis geleid. ‘Dat 

kan toch niet’, zult u wellicht denken. Inderdaad, het is iets buitengewoons dat ervoor zorgt 

dat Petrus zijn ‘banden’ (boeien) verliest, en in zijn geloof de vrijheid vindt die daarbuiten niet 

bestaat. Ook nu worden velen ‘geterroriseerd’ door machten van de straat en de staat. Neem 

de terreur van drugs, social media of de overheid. Hoop dat het anders kan, houdt mensen 

overeind. Wie biedt hoop? 

 

De tweede lezing vertelt over Paulus, die op zijn executie wacht. Hij schrijft dat zijn einde  

nabij is, dat hij de goede strijd gestreden heeft en de ‘wedloop’ heeft voleindigd. Dan zegt hij: 

’Ik heb het geloof bewaard’. Hij hoopt op de krans der gerechtigheid waarmee God hem en 

allen die uitzien naar de komst van Christus, zal belonen. Paulus komt tot overgave in de 

hoop, het geloof en de liefde die hij ervaart in zijn verbondenheid met Jezus en God.      

 

Deze houding is de vrucht van een ontdekkingsproces waarin iemand zich openstelt. 

Geen mens is hetzelfde, dus zal zo’n proces ook van mens tot mens verschillen. Voor de 

leerlingen is Jezus het kantelpunt. Petrus noemt hem vandaag ‘de Christus’: de door God 

gezonden verlosser, die leven schenkt en ons bevrijdt van angst. Dat wonder van geloof, 

hoop en liefde wil ook in óns groeien en vrucht dragen; vandáág al.          

 

 

 


